
Deze eenvoudige woorden vormen 
ook het begin van het refrein van een 
bekende traditionele Mariahymne. 
Het was Pierina Gilli's favoriete hymne; 
ze schreef zelf in haar testament dat ze 
wilde dat het gezongen zou worden 
op de dag van haar begrafenis, als ze 
naar de begraafplaats begeleid zou 
worden. We zongen het op 12 januari 
2025 bij haar graf, op de 34ste verjaar-
dag van haar dood, en voelden ons 
met haar ondergedompeld, door de 
mysterieuze banden van de gemeen-
schap der heiligen, in de grote reis van 
het Jubileumjaar dat net begonnen is 
in ons Heiligdom, een Jubileum dat 
speciaal gewijd is aan deze theologi-
sche deugd: Pelgrims van hoop! De 
advent- en kersttijd was inderdaad rijk 
aan vele genaden, intens beleefd door 
de toepasselijke liturgische gelegen-
heden en gemarkeerd door drie zeer 
belangrijke gebeurtenissen: de ope-
ning van Jubileum 2025 (feest van de 
Heilige Familie, 29 december 2024) in 
ons bisschoppelijk heiligdom, een van 
de acht heiligdommen die door de 
Bisschop van Brescia zijn uitgekozen 
als Jubileumkerk; de ervaring van het 
universele Uur van Genade op de dag 
van de Onbevlekte Ontvangenis, be-
leefd in gebedsgemeenschap met zo 

vele gelovigen verspreid over de vijf 
continenten; de viering van de vijfde 
verjaardag van de oprichting van het 
Heiligdom, voorgegaan door de Bis-
schop van Brescia op de vooravond 
van de Onbevlekte Ontvangenis.

Bij die gelegenheid, de eerste sinds 
de plechtige erkenning van nihil ob-
stat door de Heilige Stoel van de Ma-
riacultus en Pierina's mystieke erva-
ringen op 13 juli 2024, herinnerde de 
Bisschop in zijn homilie aan enkele zeer 
belangrijke aspecten van de Mariade-
votie met betrekking tot de Onbevlekte 
Ontvangenis en de Mariadevotie van 
Rosa Mystica, aspecten die we echt 
belangrijk vinden om met u allen te 
delen, vooral ter ondersteuning van 
wegen van hoop en bekering, die vaak 
gekenmerkt worden door beproevin-
gen, strijd en teleurstellingen: 

De Onbevlekte Ontvangenis is niet 
alleen maar het voorrecht van Onze 
Lieve Vrouw; dat zouden we kunnen 
denken, zij was bevoorrecht, een ze-
gen voor haar. Nee, het is ook een ge-
schenk voor ons! Het is alsof de Heer 
tegen ons zegt: “Ik bied jullie iemand 
aan in wie jullie je kunnen spiegelen, 
ik toon jullie een leven, een persoon, 
die op een bepaalde manier antici-
peert op wat de hele mensheid ge-

roepen is om zo te zijn.” Helaas is de 
mensheid verwond door de zonde, 
ieder van ons is dat. We zien elke dag 
hoeveel schade het onvermogen van 
ieders hart doet om altijd het goede 
te willen kiezen. De vrijheid van ieder 
van ons leidt te vaak tot handelen vol-
gens een intentie die dan slecht wordt 
voor iedereen. Zie, de Heer zegt ons: 
“Mijn moeder die ook jullie moeder is, 
is als de garantie dat deze belofte die 
ik jullie doe, zal uitkomen”; de Onbe-
vlekte is ons gegeven als een tweede 
moeder, de moeder van alle levenden 
in Christus, omdat deze moeder ei-
genlijk allereerst de Moeder van Jezus 
is, de gezegende Zoon van God, die 
de Verlosser van de hele mensheid 
is, en daarom wordt zij de Moeder 
van allen die in het leven zullen sla-
gen door het kwaad te overwinnen. 
Ik kijk graag naar Onze Lieve Vrouw 
in dit perspectief als we haar hier in 
Fontanelle vereren: Rosa Mystica, de 
Mystieke Roos. Deze uitdrukking lijkt 
erg op de Onbevlekte Ontvangenis. 
Wat verbindt deze twee definities van 
Heilige Maagd met elkaar? Wat ver-
bindt ze met elkaar? De schoonheid. 
De schoonheid wordt verwond door 
wat slecht is, door wat lelijk is, door 
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wat bedroevend is, door wat corrupt 
is, en, weet u, de roos is bij uitstek de 
bloem die de mensheid herkent als de 
uitdrukking van schoonheid, de mooie 
bloem, de roos... Ik herinner me hoe 
we allemaal blij de Eucharistie vierden 
waarmee we de Heer dankten voor 
de erkenning van de verering hier van 
Rosa Mystica, waarmee we in feite een 
ervaring tot bloei brachten die heel 
wijd verspreid is in de wereld; velen 
bidden al heel lang tot de Maagd Ma-
ria en herkennen haar als de Mystieke 
Roos. Voor ons is het waarlijk een grote 
vreugde om te kunnen zeggen dat dit 
hier tot leven is gebracht.

Deze schoonheid is voor ons be-
doeld, voor ieder van ons en voor 
ons allemaal samen. Denk aan Dan-
te's Goddelijke Komedie. In de laatste 
lofzang van het Paradijs staat op een 
gegeven moment: “In uw schoot werd 
liefde verzameld, voor wiens warmte in 
eeuwige vrede zo deze bloem is ont-
kiemd.” Welke bloem? Het is de ver-

eniging van alle heiligen. Dante heeft 
dit visioen: in één oogopslag vormen 
alle zaligen en alle heiligen een bloem. 
Daarom maak ik graag deze verbin-
ding tussen de Mystieke Roos en deze 
bloem, die het geheel is van alle ge-
zegenden die deelnemen aan deze 
schoonheid die uiteindelijk verworven 
is in dat Eeuwige Koninkrijk waar geen 
wonden meer zijn, dat wat corrupt is 
niet meer bestaat, noch dat wat cor-
rumpeert, en dat de grote slang over-
wonnen is. Misschien kunnen we het 
ook zo zeggen: dat deze bloem die 
bestaat uit de gezegenden en de hei-
ligen is wat de Kerk de “Gemeenschap 
van Heiligen” noemt, wat, zoals u weet, 
een andere wijze is om de Kerk aan te 
duiden. Zij vergezelt ons nu al met al 
haar schoonheid: Rosa Mystica, streeft 
voor ons, strijdt met ons, ondersteunt 
ons, troost ons, laat ons de kracht voe-
len van de Genade die al aan het werk 
is, en is voor ons het teken, de anticipa-
tie, het duidelijke model, het duidelijke 

voorbeeld van de vervulling die deze 
Genade zal hebben. We maken al deel 
uit van deze bloem, die op dit moment 
in de geschiedenis nog wat rimpels, 
enkele plooien heeft, maar we weten 
dat onze broeders en zusters, de hei-
ligen en zelfs onze dierbare overlede-
nen met al hun inspanningen zichzelf 
zuiveren en wij dat ook zullen moeten 
doen, maar we zijn allemaal voorbe-
stemd om die prachtige bloem te wor-
den waarvan het model, dat al werke-
lijkheid is, Zij is, die we de Onbevlekte 
Ontvangenis of zelfs de Rosa Mystica 
noemen.

We vertrouwen ons aan Haar toe, we 
vragen Haar om de Genade om deze 
hoop levend te houden, om deze visie 
op de werkelijkheid en het leven en 
op de hele mensheid te behouden' († 
Pierantonio Tremolada, Bisschop van 
Brescia). 

Mgr. Marco Alba
Rector van het Heiligdom

Zuster Maria Crocifissa Di Rosa:
een leidster en vertrouwelinge voor Pierina

De eerste openbaring die Pierina ont-
ving was van Zuster Maria Crocifissa Di 
Rosa, een heilige uit Brescia die leefde 
in de 19e eeuw (1813-1855), zij bezocht 
de zieneres op bepaalde momenten bij-
na dagelijks, van 17 december 1944 tot 
20 juli 1958.

Om een idee te geven dat Gods ini-
tiatieven altijd tot in de details worden 
verzorgd en niet toevallig gebeuren, 
denken we eraan dat Zuster Maria Cro-
cifissa de stichteres was van het Instituut 
van de Dienstmaagden van Liefde waar 
Pierina destijds diende, er werd onder-
gebracht en waar ze graag als religieuze 
wilde worden opgenomen. We wijzen er 
ook op dat de datum 17 december sa-
menvalt met haar liturgische feestdag, 
toen ze nog als zaligverklaard werd be-
schouwd door de Kerk; haar heiligver-
klaring vond in feite pas plaats op 15 
december 1954.

In de loop der jaren kwam de Zalig-
verklaarde, later Heilige Maria Crocifis-
sa, naast Pierina staan om haar troost te 
geven, haar de zegen van God en Onze 
Lieve Vrouw te brengen, voor haar een 
authentieke lerares van geloof en gebed 
te worden, haar vele waarheden van ge-
loof en gebed te illustreren en haar te 
begeleiden op de veeleisende weg van 
onthouding, onthechting en versterving 

(ascese).
Het is Maria Crocifissa die, vooraf ging 

aan haar eigen ascese, Pierina voorbe-
reidt op haar ontmoetingen met Maria 
en Jezus en haar de inhoud van de ge-
vraagde boodschappen en devoties ver-
duidelijkt, te beginnen met de betekenis 
van de Drie Rozen. Bovendien is zij het 
zelf die in pater Justin Carpin, een kloos-
terfranciscaan, de geestelijk leidsman 
bevestigt die door de Heilige Maagd 
naar Pierina is gestuurd. In alle omstan-
digheden toont Maria Crocifissa zich 
zowel een vertrouwde als gezagheb-
bende figuur. Haar bezoeken hebben 
zowel een privékarakter – ze drukken 
een speciale zorg uit voor Pierina, voor 
haar persoon, voor haar leven – maar 
tegelijkertijd hebben ze het doel om de 
boodschap die aan haar is toevertrouwd 
te introduceren en uit te leggen. Daartoe 
nodigt de heilige de zieneres herhaalde-
lijk uit om dagboeken bij te houden en 
verzekert haar dat na haar dood zulke 
geschriften aan de hele wereld bekend 
zullen worden gemaakt. Dat is wat er in 
deze tijd is verwezenlijkt.

Laten we even stilstaan bij twee episo-
des die ons veel vertellen over de relatie 
tussen deze twee figuren. In de eerste 
verschijning bezoekt Maria Crocifissa 
een bedlegerige Pierina, die ernstig ziek 

is. Ze benadert haar met de meest voor 
de hand liggende vraag: “Hoe gaat het 
met je?”. Na te hebben geïnformeerd 
naar de gezondheidstoestand van de 
vrouw, zalft ze haar pijnlijke delen met 
olie uit een kruikje dat ze van de Heilige 
Maagd heeft meegekregen. En Pierina 
voelt zich beter... Hieruit putten we het 
bewijs – een geloofswaarheid – dat de 
hemel ons nabij is in het lijden en dat 
de goede God om ons geeft. Bovendien 
begrijpen we – ook een geloofswaarheid 
– de sacramentele werkzaamheid van de 
ziekenzalving, een authentieke balsem 
voor zowel de ziel als het lichaam: Jezus 
is waarlijk de geneesheer van het evan-
gelie en de vormen van toewijding van 
de Kerk zijn effectief. Onder andere om-
standigheden laat Zuster Crocifissa aan 
Pierina zien dat gewijd water de duivel 
een halt toeroept en heilige voorwerpen 
zegent en het zijn onoverkomelijke en 
heiligende tekenen van verbondenheid 
voor degenen die ze in geloof dragen.

Over de zachtmoedigheid van Ma-
ria Crocifissa vind ik de episode van 18 
juni 1951 de belangrijkste. Pierina is 
bedroefd, ze heeft vernederingen on-
dergaan, maar de Hemel brengt haar 
redding. In haar dagboeken schrijft ze: 
“Mijn lieve zalige aarzelde niet om me 
te komen troosten. Terwijl ik bad, kwam 



 Lieve zusters en broeders in Christus, die voortdurend schrijven vanuit 
elk land in de wereld met het verzoek om een beeld van Rosa Mystica 
te sturen voor persoonlijke of familiale devotie, wij informeren u dat 

we de beelden alleen sturen naar parochiegroepen, seminaries en religieuze gemeenschappen die erom vragen met authentieke 
bewijsstukken. We kunnen ons de kosten van het beeldje en het versturen ervan naar iedereen die erom vraagt niet veroorloven. 
Laat er echter een sterke spirituele band van gebed tussen ons bestaan en laat het bulletin dat u regelmatig op de website van het 
heiligdom kunt vinden hieraan bijdragen en u op de hoogte houden van de gebeurtenissen die hier in Fontanelle plaatsvinden.

ze dicht bij me. We baden samen. Toen 
keek ze me zwijgend aan met een glim-
lach die me uitnodigde om te spreken. 
Ontredderd en huilend nam ik haar in 
vertrouwen. Toen kwam ze naar me toe, 
legde haar hand op mijn schouder en 
zei: 'Huil niet meer om wat de Heer mo-
gelijk heeft gemaakt'.”

De scène wordt hervat in passages die 
een diepe menselijkheid uitdrukken en 
tegelijkertijd een andere eenvoudige 
waarheid van het geloof herhalen: onze 
gebeden gaan niet verloren. Het god-
delijke manifesteert zich in het gebed... “ 
Tijdens het bidden,” zegt Pierina, “is het 
gebed geen lege woorden, maar een 
smeekbede, een schreeuw, een lofprij-
zing, een dialoog... “We baden samen”, 
gebed is verbondenheid in de Kerk.... In 
het evangelie lezen we: “Waar twee of 
meer in mijn naam vergaderd zijn, daar 
ben Ik in hun midden” (Mt 18,20). Jezus 
manifesteert zich in gebed; Hij is daar, 
net zoals Zuster Crocifissa zich ook in die 
kamer manifesteert. Bovendien komt ze 
om te troosten. De twee vrouwen bid-
den samen: de gemeenschap van Hei-
ligen die in de Catechismus wordt ge-
noemd is werkelijkheid: Hemel en Aarde 
bidden samen. Dan neemt de Zaligver-
klaarde een luisterende houding aan en 
laat Pierina haar hart uitstorten, zoals dat 
gebruikelijk is met een kind, of met ie-
mand die iets is overkomen en waarop 
gereageerd moet worden. Tot slot legt 
ze haar hand op Pierina's schouder om 
haar duidelijk te maken dat ze het begre-
pen heeft, het is een fysiek contact dat 
nodig is om Pierina de warmte van haar 
woorden te laten voelen, om haar eraan 
te herinneren dat wat er gebeurt, zelfs 
beproevingen, toegestaan is door God, 
die echter alleen ons welzijn wil. Zowel 
in de liefkozing van Maria Crocifissa als 
in het zeer persoonlijke gebaar van de 
Maagd Maria, die een paar jaar later de 
handpalmen van Pierina pakt en haar het 
charisma van de handoplegging geeft 
voor de voorspraak en troost van de zie-
ken, of die de modder van Fontanelle 

zal trotseren om zich dichter bij ons allen 
te brengen, vinden we concrete, fysieke 
bewijzen, in het bijzonder met betrek-
king tot de wijze van de liefdesrelatie 
tussen God en Zijn schepselen.

Tegelijkertijd hebben we in deze he-
melse aanwezigheid het bewijs dat ons 
Credo authentiek is. Als Zuster Croci-
fissa een schepsel van de Hemel is en 
leeft, dan is onze Credo de waarheid. In 
Pierina's kamer stroomt de oneindige 
eeuwigheid van de hemelse Vader, de 
verrezen Christus, Zijn Moeder Maria, de 
engelen en de heiligen de eindige tijd 
van de mens binnen.

In de Hemel zullen we gelukkig zijn tot 
de hoogste graad die ons is toegestaan. 
Terstond. In dit verband vertellen de 
dagboeken een merkwaardig voorval 
van 2 juli 1954: een paar dagen voor de 
heiligverklaring van zuster Maria Croci-
fissa vraagt Pierina haar waarom ze niet 
met een aureool is gekomen en of ze 
nu gelukkiger is dan vroeger... Zij ant-
woordt dat met de dood, na het Paradijs 
te hebben bereikt, men al het volle geluk 
geniet bij God. De plechtigheid waar-
mee de Kerk bepaalde voorbeelden van 
heiligheid celebreert, is belangrijk voor 
degenen die nog op aarde leven, omdat 
ze bekeringen teweegbrengen en zielen 
stimuleren.

Helaas, klaagt de Heilige, moet Onze 
Lieve Vrouw verschijnen omdat de we-
reld “ het aan geloof ontbreekt” (12 fe-
bruari 1951). Daarnaast herhaalt ze wat 
Rosa Mystica al eerder had gezegd: “De 
grootste straf voor de mensheid van-
daag de dag is atheïsme.” De grootste 
straf voor een ziel is de verwerping van 
God en de daaruit voortvloeiende ge-
voelloosheid; andere straffen zijn sim-
pelweg de gevolgen van slechte keuzes 
en daden die mensen vrijwillig onderne-
men als ze leven alsof God niet bestaat 
en uiteindelijk min of meer bewust de 
orde van de Schepping ondermijnen.

Een ernstig gevolg van deze toestand 
is de niet-erkenning van Jezus' aanwe-

zigheid in de Eucharistie. Men wordt dan 
uitgenodigd om na te denken over het 
“grote mysterie van God die in contact 
komt met de mensheid in een klein ob-
ject”. De Stichteres van de Handmaag-
den doet dit ook door op 13 september 
1947 met de Maagd te verschijnen in 
aanbidding van een geconsacreerde 
Hostie. Op 5 juli daarvoor, toen Pierina 
werd voorbereid om enkele tekenen van 
het lijden te ontvangen, had zuster Cro-
cifissa haar geopenbaard dat Jezus “met 
zeer veel pijn binnentreedt in de zielen 
die met doodzonde tot het Sacrament 
naderen”. Dit is de reden waarom de zij 
Pierina aanmoedigt om zich op te offe-
ren voor de bekering van de zondaars 
en ons op deze manier de bevestiging 
geeft – een andere waarheid van het ge-
loof – dat het lijden dat geleefd wordt in 
gemeenschap met Christus betekenis 
heeft voor het eigen welzijn en het wel-
zijn van anderen.

Als bewijs hiervan kondigt de Heilige 
haar de redding aan van twee mensen 
die Pierina tot de dood had begeleid 
met “gebeden, offers en boetedoenin-
gen”, in overeenstemming met de ver-
zoeken van de Heilige Maagd. In één 
geval geeft ze de dag aan waarop de ziel 
tijdens de opwekkingsmis het vagevuur 
verliet. Het is dus zo – geloofswaarheid 
– dat het vagevuur bestaat en de hemel 
ook, en dat de missen voor de doden 
werkelijk herstellend zijn.

Als we verder lezen, realiseren we ons 
dat het offer van zelfs maar één persoon, 
zoals Pierina, het lot van zelfs een natie 
kan veranderen. 

Uit de relatie tussen Pierina en zuster 
Maria Crocifissa begrijpen we de “ge-
meenschap van Heiligen” in het Mystieke 
Lichaam van de Kerk: de gemeenschap 
tussen heilige personen gericht op het 
delen en assimileren van de geestelijke 
goederen die nodig zijn voor de vervul-
ling van de mens en de redding van elke 
ziel.

Riccardo Caniato

“Waarlijk, overal waar ik stilsta bij deze beelden, breng ik 
de genaden van de Heer en de liefde van dit moederlijk Hart 
met me mee. Ik breng licht in de harten, waar nog duisternis 
is, zodat ze de liefde begrijpen die ik in Montichiari heb 
geopenbaard.”   (Dagboeken van Pierina Gilli, 23 november 1975)



Enkele voorbeelden van mensen die een beeld aangevraagd en gekregen hebben:

For timetables or other information view the website:
https://www.rosamisticafontanelle.it/it/home/

ANSSA JOSE SUOR   Groeten en gebeden van de Kleine Zusters Dienaressen van de God-
delijke Voorzienigheid in Kerala, India. Onze communiteiten hebben behoefte aan een klein 
pelgrimsbeeldje van Rosa Mystica. We kunnen het in onze kleine kapel bewaren en Rosa Mys-
tica vereren; tegelijkertijd kunnen we het meenemen naar andere plaatsen om te bidden. We 
hebben Rosa Mystica leren kennen via pater Mathew, die erg toegewijd is aan Rosa Mystica 
en hier de devotie tot Rosa Mystica beoefent. Hij stuurt ons elke keer het Rosa Mystica Bulletin 
en elke maand het tijdschrift. Wij, de communiteit, zijn erg toegewijd aan Rosa Mystica en zij 
is er voor de zusters en religieuze zusters. Het is ook onze droom om Fontanelle te bezoeken 
en met Maria Rosa Mystica te bidden. Wij verzoeken u vriendelijk onze brief te accepteren en 
kijken uit naar onze Maria Rosa Mystica. Vergeet ons niet in uw gebeden. 

Met onze gebeden, Sr. Anssa LSDP - KARIPPACHERRY HOUSE - KERALA (STATE) INDIA

SIDNEY FONSECA DE OLIVEIRA OBRA DO CORAÇAO
P Vrede zij met u! We hebben een verzoek voor de afbeelding van Rosa 

Mystica naar ons instituut gestuurd. Zoals te zien in de bijlage van de e-mails 
die zijn verstuurd. Alles wat werd gevraagd is door ons ontvangen. Kunt u mij 
alstublieft helpen om een antwoord te krijgen? 

God zegene u.razilië - Klooster van het Heilig Kruis

MISSIONARISZONEN VAN MARIA
Wij, Barmhartige Missiezonen van Maria 

Koningin van de Vrede, zijn religieus en 
geloven in de harmonieuze samensmelting van 
geloof en barmhartigheid van Jezus en Maria 
door de voorzienige aanwijziging en speciale 
moederlijke tussenkomst van de Heilige Maagd 
Maria. De broeders zullen door Gods bijzondere 
genade en door hun priesterwijding hun 
zieke priesters en broeders in Christus te hulp 
komen. We verspreiden Mariale spiritualiteit. 
Als katholieke congregatie rekruteren we onze 
leden uit een groep gekwalificeerde kandidaten 
uit alle delen van de wereld.

OGUGUO CHUKWUDI REV JOACHIM UWAGBAOKWU
Imo State - Nigeria-West Africa
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