
Het liturgische seizoen dat we nu 
meemaken, hoewel ondergedompeld 
in het drama en de ernst van het histori-
sche moment waar we doorheen gaan 
en dat helaas steeds onheilspellender 
wordt, heeft ons een aantal belangrijke 
vertroostingen gegeven, die we met al 
onze lezers over de hele wereld willen 
delen.    

Het is een eenvoudige manier om 
het primaatschap van een spiritue-
le levensvisie, die altijd een sprankje 
hoop en wederopstanding opent, te 
herbevestigen, zelfs in de donkerste en 
meest verlaten situaties. Veel van deze 
vertroostingen vinden plaats in de in-
tieme en privésfeer van de zielen, zoals 
wij, priesters die het sacrament van de 
biecht vieren in het Heiligdom, kunnen 
getuigen, maar sommige zijn zichtbaar-
der en openbaarder, en wij geloven dat 
het belangrijk is om daarvan te getui-
gen.

Allereerst delen we een grote vreug-
de: op 13 april hebben wij plechtig het 
eerste pelgrimsbeeld van Maria Rosa 
Mystica in het Heiligdom gezegend, 
samen met talloze andere beelden die 
naar vele delen van de wereld zullen 
worden gestuurd. De verspreiding en 

aanwezigheid van het beeld van Maria 
Rosa Mystica, die in de jaren zeven-
tig begon op initiatief van een groep 
Duitse gelovigen, was zeker een van 
de meest verrassende en mysterieuze 
manieren waarop in slechts een paar 
jaar tijd de cultus van Rosa Mystica 
werd verspreid over de hele wereld, in 
buitengewoon vruchtbare vormen van 
apostolaat en met vruchten van beke-
ringen en genezingen die voortdurend 
aan ons worden gerapporteerd.

In het kielzog van deze lange ge-
schiedenis van genade hebben we be-
sloten een nieuw missionair initiatief te 
promoten, op basis van de geloofserva-
ring van de pelgrimstocht: van 18 tot 28 
april, vergezeld door de Franciscaan-
se Missionarissen van de Onbevlekte 
Maagd Maria, bezocht het pelgrims-
beeld enkele parochies en religieuze 
kerken en priestergemeenschappen in 
Oost-Europa, in de buurt van de gebie-
den die helaas door oorlog zijn geken-
merkt: Oostenrijk, Slowakije, Hongarije 
en Polen. Binnenkort zullen we u ver-
tellen over de grote vruchten van deze 
eerste pelgrimstocht, verkregen op 
voorspraak van Rosa Mystica.

In de tweede plaats heeft onze bis-

schop van Brescia, monseigneur Tremo-
lada, ons twee belangrijke mogelijkhe-
den voor gemeenschap met onze Kerk 
in Brescia aangeboden: in de eerste 
plaats door alle diocesane heiligdom-
men bijzondere gebedsintenties toe te 
vertrouwen voor de hele maand mei, in 
het bijzonder voor de vrede en met het 
oog op de voorbereiding van het grote 
jubileum van 2025, en vervolgens om 
akkoord te gaan met het voorzitten in 
het Heiligdom van Rosa Mystica van de 
laatste mis van de tweede diocesane 
Mariabedevaart, georganiseerd door 
kerkelijke bewegingen en verenigin-
gen, die zich zal ontvouwen langs een 
route van 23 km vanaf de buitenwijken 
van Brescia.

Ten slotte zullen we tijdens de vierin-
gen van 31 mei, aan het einde van de 
Mariamaand, een bijzonder moment 
van spirituele gemeenschap ervaren 
met het Moederhuis van de eerste re-
ligieuze congregatie die in Brazilië is 
ontstaan door de inspiratie van Rosa 
Mystica, nl. de Kleine Missionarissen 
van Rosa Mystica, die op die dag het 
20-jarig jubileum van hun stichting 
viert. Het is een van de mooiste vruch-
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ten, en zeker de eerste vanuit historisch 
oogpunt, die de spiritualiteit verband 
houdend met de cultus van de Rosa 
Mystica in Zuid-Amerika, heeft voort-
gebracht, waardoor de geboorte en de 
verzorging van zielen die in het religieu-
ze leven aan God zijn toegewijd wordt 
bevorderd.

Er zijn veel redenen voor dankbaar-
heid die we in deze tijd met een dank-
baar hart aan de verrezen Heer willen 
aanbieden; in een geest van gemeen-
schap willen we ook iedereen vragen 
om hun gebeden te intensiveren met 
het oog op de beslissende uitspraak 
waartoe de Heilige Stoel binnenkort zal 
worden geroepen over de studies over 
de mystieke ervaringen van Pierina Gilli 
en hun betekenis voor het welzijn van 
het Universele. Kerk.

Mgr Marco Alba
Rector van het Heiligdom

De avond van 12 maart 1947
De meest oplettende lezers weten 

dat we de datum van 12 maart 1947 
al verschillende keren hebben ge-
noemd. Als we dat hebben gedaan, 
komt dat omdat de gebeurtenissen 
van die dag een beslissend moment 
markeren in Pierina’s mystieke erva-
ring. In haar Dagboeken wordt het 
vermeld onmiddellijk na de pagina’s 
gewijd aan de Droom van 24 januari 
waardoor, zoals u zich zult herinneren, 
het instrument dat God voor Zichzelf 
in Montichiari heeft uitgekozen, wordt 
geroepen om samen met Jezus het 
slachtoffer te worden van lijden en 
boetedoening. Veelbetekenend is dat 
het verhaal na een tijdsprong van ruim 
anderhalve maand wordt hervat om 
een ​​nieuw cruciaal moment te marke-
ren dat dient als bevestiging en ver-
dere definitie van de inhoud van die 
droom. Sinds eind januari had de jon-
ge vrouw veel last van nierstenen, die 
ook hevige bloedingen veroorzaak-
ten. In haar dagboeken verwees Pie-
rina naar ‘veertig dagen van gruwelijk 
lijden’, zodat, zoals ze schreef, ‘ik het 
gevoel had dat ik mijn leven aan het 
verliezen was.’ Maar ook de doktoren, 
de nonnen en haar familieleden, die 
om haar heen waren, wanhoopten: ‘Ie-

dereen laat me begrijpen dat er voor 
mij geen remedie meer was.’ Op de 
avond van 12 maart zou een nieuwe 
crisis fataal lijken. Pierina voelde haar 
benen niet meer, ze kon niet ademen 
en haar organisme werd statisch en 
zwaar, net als een levenloos lichaam.

Op een gegeven moment verloor ze 
het bewustzijn en Pierina’s geschriften 
werden bewezen door het rapport dat 
later werd verstrekt door de superieur 
en de medische staf van de Dienst-
maagden. Het is de moeite waard en-
kele fragmenten hiervan te citeren om 
de ernst van de situatie te begrijpen: 
«Pierina Gilli, die aan meerdere nier-
stenen lijdt [...], voelde op de avond 
van 12 maart rond 18.00 uur een on-
gebruikelijke algemene malaise. […] 
De patiënte leek zeer ernstig ziek: 
koude en blauwe handen, zeer lage 
en frequente polsslag. Soms liep dat 
uit de hand. Ondiepe borstademha-
ling, gevoel van verstikking, dus kreeg 
ze onmiddellijk zuurstof toegediend 
en andere dringende remedies voor 
het geval. De behandelende arts werd 
dringend ontboden; zijn diagnose was 
perifere hartstoring; en nadat hij nieu-
we instructies had gegeven, verliet hij 
de verpleegsters in de overtuiging van 

de naderende dood van Pierina. Pati-
ënte had toen ook het bewustzijn ver-
loren en dit was te herkennen aan de 
zinnen die af en toe met grote  moeite 
over haar lippen kwamen. De priester 
werd ook dringend geroepen om de 
Heilige Sacramenten toe te dienen, 
die zij ontving zonder dat zij wist wat 
zij deed. Familieleden werden drin-
gend uitgenodigd om de dood van 
hun dochter en zus bij te wonen.”

Rond 22.00 uur was er een sterke, 
duidelijke verslechtering te zien: “De 
ademhaling, die voorheen oppervlak-
kig was, werd nu teruggebracht tot 
alleen de beweging van de lippen; 
haar glazige ogen werden troebel en 
rolden naar achteren, waarbij vele gro-
te tranen uitbraken; een koude zweet 
bedekte het gezicht van de patiënte; 
haar pols was niet langer voelbaar. Al 
haar familieleden baden en huilden. 
De priester gaf haar snel nog een ze-
gen. De omstanders wachtten op het 
einde van de pijn toen Pierina plotse-
ling rechtop in bed ging zitten (terwijl 
iedereen ervan overtuigd was dat het 
haar laatste adem was...), alsof ze werd 
geduwd door een mysterieuze kracht. 
Zonder enige ondersteuning bleef ze 
ongeveer 5 tot 7 minuten zitten.

De eerste groep “Kleine Missionarissen van Maria Rosa Mystica – Brazilië”



En zo waren degenen die zich aan 
het bed verzamelden getuige van een 
ongewoon en een heel onverwacht 
tafereel. De getuigen meldden ver-
der: ‘Zodra de zieke vrouw rechtop 
zat, opende ze haar ogen en staarde 
naar een hoog punt in de kamer; haar 
gezicht werd bleek, haar lippen vorm-
den een glimlach; haar handen lieten 
het kruisbeeld los, ze hief ze hoog op, 
haar handpalmen samenvouwend als-
of ze in gebed was. Na enkele ogen-
blikken hoorden alle aanwezigen: “Ja, 
ja, met heel mijn hart! Veilig... iedereen 
zal veilig zijn December… Wat een ge-
nade! … en na deze laatste woorden 
viel ze terug op haar kussens en bleef 
met haar handen gevouwen.”

Zelf vertelde ze ons wat er onder 
deze omstandigheden in haar hoofd 
en voor haar ogen gebeurde, omdat 
we uit het Dagboek lezen dat ze, hoe-
wel ze de symptomen van een ster-
vende vrouw had, afwezig was in de 
realiteit van deze wereld en volledig 
bewust binnenging in een andere di-
mensie van ervaringen en zintuiglijke 
ontmoetingen die voor haar net zo 
objectief waren. Pierina liet niet na te 
benadrukken dat ze in strikte gehoor-
zaamheid aan haar geestelijk leidsman 
had opgeschreven wat er gebeurde: 
van haar kant, dat weten we zeker, zou 
ze het graag geheim hebben gehou-
den. “Op dit moment van mijn zwaar-
tekracht en bewusteloosheid had ik 
het zachte en geruststellende visioen 
van de gezegende Maria Crocifissa 
Di Rosa. Ik weet niet waar ik was en in 
welke positie ik zat of stond, ik weet 
het niet. In het begin zag ik een groot 
licht en in het midden van dit licht de 

prachtige figuur van de gezegende 
Moeder Stichteres, van een hemelse 
schoonheid; ik kan haar glimlach niet 
beschrijven. Ze was gekleed in het ge-
waad van de nonnen van Dienaressen 
van Liefde. Ze stond met haar armen 
open alsof ze wachtte om iemand te 
verwelkomen. Na een paar ogenblik-
ken gebaarde ze met haar handen dat 
ik moest opstaan.”

Op dit punt boog de stichteres haar 
hoofd naar de rechterkant alsof ze 
naar iemand naast haar luisterde, en 
wendde zich vervolgens opnieuw tot 
de zieke zieneres, terwijl ze het plan 
van Jezus voor haar liet zien: «De 
Heer wilde je naar de hemel brengen, 
in plaats daarvan laat Hij je toch nog 
op aarde achter. Tot december offer 
je je lijden op voor de bekering van 
een van onze religieuze zusters die in 
doodzonde leeft. Accepteer je dit?”

Hier is het onmiddellijke besef dat 
zonde herstel vereist en dat de zielen 
van de rechtvaardigen met hun gebe-
den en verstervingen samenwerken 
aan de redding van zondaars en de 
wereld. Pierina’s antwoord was ook 
onmiddellijk: ‘Ja, met heel mijn hart.’

Vervolgens onthulde de stichteres, 
in nauwe samenhang met de droom 
van januari, aan Pierina iets dat een 
constant feit van haar bestaan ​​zou wor-
den in de relatie met de artsen en het 
gezag van de Kerk: «Voor de ogen van 
de mensen schijn je niets te hebben, 
maar in werkelijkheid zul je steeds het-
zelfde lijden moeten ondergaan».

In de praktijk zou de mystica aan 
symptomen moeten lijden van licha-
melijke en geestelijke kwalen die niet 
van haarzelf waren, maar van die van 

de zielen die van tijd tot tijd haar op-
offering en boete nodig zouden heb-
ben. Toen vroeg Pierina –

met een zin die doet denken aan de 
wanhoop van Jezus in Gethsemane 
tegenover al het kwaad in de wereld 
om zeker te zijn over wat haar te wach-
ten stond – “is het nog altijd het naakte 
kruis? “. «Ja», antwoordde de stichte-
res oprecht: «Het is in ruil hiervoor dat 
de Heer de bekering van de zondaars 
schenkt!». En ze sloot de zin af door er 
het zegel van een belofte op te plak-
ken: “Ze zullen allemaal veilig zijn!”

Het kruis is daarom de enige weg 
naar bekering en verlossing: een 
waarheid die de meeste mensen bang 
kan maken en ontmoedigen, maar niet 
Pierina die op deze woorden reageer-
de met een nieuwe golf van vrijgevig-
heid die diep uit haar hart kwam: “Wat 
een genade! Dank U! Dank U! “. Hier 
eindigt het visioen: “De gezegende 
stichteres, blij met mijn aanbod, ging 
glimlachend weg [...] en ik, herstel-
lend, bevond me in bed, maar volledig 
genezen.”

  Voordat Pierina terugkeerde naar 
onze wereld, liet ze niet na een laatste 
keer haar beschikbaarheid en dank-
baarheid aan de Hemel uit te spreken: 
“Ik voelde de inspiratie om de Heer 
iets aan te bieden dat veel van mezelf 
zal kosten om Hem te bedanken voor 
de prachtige genade die Hij mij had 
geschonken. »: hiermee smeekte ze 
de Heer om innerlijk alles te kunnen 
waarnemen wat er gebeurde in elke 
ziel die Jezus door haar wilde bekeren.

Degenen die zich in de ziekenhuis-
kamer bevonden, blij en verrast door 
het wonder, sloten hun verklaring af 
met enkele belangrijke details om de 
waarheid en de omvang van wat er 
gebeurde te begrijpen: “Uiteindelijk 
opende Pierina haar ogen en keek om 
zich heen alsof ze wakker werd uit een 
diepe slaap. Toen haar herhaaldelijk 
werd gevraagd hoe ze zich voelde, 
antwoordde ze: “Het gaat goed, ik 
voel geen pijn, ik heb alleen een bee
tje dorst.”

En daarbij draaide ze zich om naar 
het nachtkastje en pakte zonder eni-
ge moeite het glas water, terwijl ze tij-
dens de communie een paar uur eer-
der nauwelijks een klein stukje van de 
geconsacreerde Hostie had kunnen 
doorslikken. Na ongeveer twintig mi-
nuten stond ze op uit bed en liep zon-
der enige moeite en zonder steun vrij 
door de kamer. »

Riccardo Caniato

Franciscaanse Missionarissen van het Onbevlekte Hart vanMaria met het pelgrimbeeld van Rosa Mystica.



Ik ben pater Fijo Chirayath CMI en ben op 29 december 
2019 in Kereala gewijd. Mijn geboorteplaats is Edathiruthy. 
De afgelopen twee jaar ben ik in Kereala geweest. Na mijn 
wijding werd ik benoemd tot assistent-vicaris in het klooster 
van Kottackal bij de stad Mala. Vorig jaar was ik secretaris 
van de Provinciaal. Destijds was ik op de missie in Dhulea, 
Maharashtra. In het volgende academiejaar zou ik, als God 
het wil, hoogstwaarschijnlijk hoger onderwijs kunnen vol-
gen in Navi Mumbai.

Ik ben diep ontroerd en wil mijn grote dankbaarheid uiten 
voor het prachtige Rosa Mystica-beeld dat vanuit Italië is ge-
reisd om een ​​plaats in mijn huis te vinden. Uw vriendelijke 
daad voegde niet alleen een vleugje schoonheid toe aan 
mijn omgeving, maar wekt ook een gevoel van diepe spiri-
tualiteit in mij op.

De keuze voor Rosa Mystica, met haar symbolische bete-
kenis, resoneert diep in mij. Terwijl ik nadenk over dit kost-
bare geschenk, lees ik de woorden uit Psalm 103:17: “Maar 

Dank voor het versturen van het beeld van Rosa Mystica.

16:15 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
16:30 Rozenkransgebed
17:00 Heilige Mis. Op feestdagen in de ochtend naast
         de dagelijkse middagvieringen
10:00 Rozenkransgebed
10:30 Heilige Mis

De Kerk van Brescia heeft, in overleg met de Heilige Stoel, een nieuwe fase van onderzoek geopend naar de gebeurtenissen in Montichiari waarbij de figuur 
van Pierina Gilli betrokken was. Met de oprichting, op 7 december 2019, van het Diocesane Heiligdom van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, in Fontanelle 
di Montichiari, erkende de Kerk van Brescia in Pierina Gilli de authenticiteit van het leven dat wordt gekenmerkt door een levendige en diepe spiritualiteit die door 
de jaren heen constant bleef en rijk aan schakeringen was en absoluut van bijzondere orde, die zich echter manifesteerde in een nederig en verborgen leven in 
gebed en dienstbaarheid aan anderen. Aangezien er nog steeds studies gaande zijn over de aard van de door Pierina Gilli gerapporteerde onthullingen, willen 
we verduidelijken dat we met de woorden «verschijningen», «zieneres», «boodschap», «wonderen»... niet van plan zijn het definitieve oordeel van het gezag 
van de Kerk te verhinderen; Wij geven alleen getrouw het menselijke getuigenis weer, dat Pierina Gilli met haar leven en in haar geschriften heeft afgelegd.

van eeuwigheid tot eeuwigheid is de liefde van de Heer bij 
hen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid bij de kinderen 
van hun kinderen.” Uw vrijgevigheid weerspiegelt de blij-
vende liefde en genade die de afstand overstijgt en ons 
verenigt door gedeelde toewijding aan Maria.

Met oprechte dank en zegeningen,

pr. Fijo Chirayath CMI
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